
Liturgie zondag 28 november 
1e Advent  
Ds. Marijke van Selm 
Organist Ron van Halen 
 
Woord van welkom 
De eerste Adventskaars wordt aangestoken 
Lied 601: 1 Licht dat ons aanstoot in de morgen 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Lied 601: 2 
 
Gebed om ontferming 
Orgelspel melodie Lied 887 Wees stil en weet 
Leefregel: de wet (Exodus 20) 
Lied 887: 1, 3 Wees stil en weet 
 
Gebed om de Geest 
De kinderen 
Kinderlied melodie Lied 444  
 
Lezing: Lucas 1: 5‐25 
Lied 158a: 3 lofzang van Zacharias 
Overdenking  
Lied: ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’ (bijlage, alle coupletten) 

 



 
 
Maaltijdviering 
Inleidende woorden 
Lied 441: 1 
Tafelgebed, onderbroken door de coupletten 
441: 2, 5, 6, 7, 8, 10 
Na het delen van brood en wijn: orgelspel 
 
Gebeden 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: 440: 1, 2, 3 Gaat stillen in den lande 
Zending en zegen  
 


